
Vorden, California 

Een uiting van heimwee? 

Misschien, maar als 

emigranten in hun nieuwe  

thuisland een nederzetting 

stichtten, kreeg die niet 

zelden de naam van de plaats 

waar zij vandaan gekomen 

waren. Zo bestaat er in de 

staat Californië, aan de 

westkant van de Verenigde Staten, een plaatsje dat Vorden heet. Het ligt aan 

de oever van de Sacramento-rivier, zo’n 40 km ten zuiden van de stad 

Sacramento. Eigenlijk is de term ‘plaatsje’ te groot. Het gaat om ongeveer een 

dozijn huizen. Maar tot het midden van de vorige eeuw was het een echt dorp, 

met een school, een kapel, een postkantoor, winkels, een fabriek, een café, 

een hotel en heel wat huizen.  

 De stichter van deze plaats was Pieter Justus 

van Löben Sels, geboren te Zutphen in 1851, telg 

uit een patriciërsgeslacht. Hoewel hij van 

oorsprong geen Vordenaar was, was zijn band 

met Vorden sterk. Zijn halfzuster Mathilde  van 

Löben Sels was de echtgenote van Jan Isaac 

Brants, kleinzoon van de dichter Staring van den 

Wildenborch. Deze Jan Brants was jong wees 

geworden en hij werd opgevoed door zijn 

grootouders op De Wildenborch. Hij had een fors 

vermogen geërfd en toen zijn grootvader Staring 

overleden was, volgde kleinzoon Jan hem op als heer van De Wildenborch. Jans 

vrouw Mathilde van Löben Sels was het oudste kind uit het eerste huwelijk van 

haar vader. Halfbroer Pieter was de jongste uit diens tweede huwelijk. In 

leeftijd zat er een ‘generatiekloof’ tussen hen. Zo kon het zijn dat Jan Brants 

junior, de zoon van Jan senior en Mathilde Brants-van Löben Sels, een 

leeftijdgenoot was van zijn oom Pieter van Löben Sels. Als jongens waren zij 

boezemvrienden. Ze gingen samen naar school in Zutphen, maar in de 



weekenden en vakanties was De Wildenborch hun speelterrein. Zo 

ontwikkelde Pieter een sterke band met De Wildenborch en Vorden.  

Pieter van Löben Sels had aanvankelijk niet de opzet om te emigreren. Na zijn 

studie rechten in Utrecht reisde hij als 25-jarige in 1876 naar Philadelphia, aan 

de oostkant van de Verenigde Staten, om verslag te doen van de 

Wereldtentoonstelling die daar 

gehouden werd. Vervolgens reisde 

hij als toerist dwars over het 

continent naar San Francisco, 

Californië. Daar ontmoette hij zijn 

toekomstige bruid, Adèle Virginie de 

Fremery, dochter van Nederlandse 

ouders. Ze trouwden twee jaar later. 

Pieter trad, na enkele jaren als 

advocaat gewerkt te hebben, in 

dienst bij zijn schoonvader, die 

bankdirecteur was.  

Door overstromingen van de Sacramento-rivier was een aantal boeren niet in 

staat geweest om rente en aflossingen op hun leningen te betalen aan de bank 

van schoonvader De Fremery. Zo bleef de bank zitten met grote stukken land. 

Schoonzoon Pieter kreeg de taak om dijken aan te leggen, zodat het bouwland 



gevrijwaard zou blijven voor meer overstromingen. Dat deed hij en vervolgens 

kocht hij zelf de grond van de bank, zo’n 1.800 ha.  

Hij liet er een huis bouwen dat Vorden Ranch ging heten en begon met het 

kweken van onder meer asperges en bonen. Daarvoor, en voor het verwerken 

en verpakken van de producten, waren veel handen nodig. Zo ontstond 

geleidelijk de nederzetting Vorden. Maar halverwege de 20ste eeuw werd de 

landbouw gemechaniseerd en verdween de bevolking. Kapel, school en 

uiteindelijk ook het café werden gesloten. Van Vorden resteert alleen nog een 

klein aantal huizen.  

Pieter en Adèle kregen vijf kinderen. Vele nakomelingen van hen wonen 

verspreid over de Verenigde Staten. Vorden Ranch (tegenwoordig Amistad 

Ranches geheten) is nog steeds in handen van de familie: de zesde generatie.   
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Dit is een samenvatting van het artikel Vorden, CA, door A.C.J. Viersen, gepubliceerd in de Vordense 
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