
WICART, WIEKART, VAN FRANSE EDELMAN TOT DAMESKAPPER. 

 

Wiekart, een zeer bekende naam in Vorden. Tot 

voor kort verzorgers van zowel overvloedige als 

dunner wordende haardossen van zowel dames 

als heren in hun kappersbedrijf aan de 

Dorpsstraat. Ook voor het betere assortiment 

gebak kon je bij een Wiekart terecht in de Burgemeester Galléestraat. Wiekart, 

een naam ook waarvan je niet direct weet hoe die ontstaan is. De oorsprong van 

die naam ligt in een ver verleden en in een andere streek, namelijk in een gebied 

dat tegenwoordig in Noord-Frankrijk ligt, maar dat tot 1678 deel uitmaakte van 

Henegouwen, één van de 17 provinciën die toen samen De Nederlanden 

vormden. In die streek, bij het dorp Fontaine, al meer dan 1200 jaren geleden 

gesticht, bouwde een edelman, genaamd Wicart, zijn kasteel. Hij werd voor het 

eerst genoemd in 1065 als Wicart de la Fontaine.  In 1562 brak het eerste 

gewelddadige verzet in de Nederlanden uit tegen de geloofsvervolging die daar 

toen heerste. Je zou kunnen stellen dat dit een van de oorzaken was voor het 

uitbreken van de 80-jarige oorlog in 1568. De inwoners moesten zich melden bij 

de autoriteiten en werden verbannen naar Antwerpen in de Noordelijke 

Nederlanden, waar 50 tot 60.000 Franstaligen aankwamen. Zij werden 

Hugenoten genoemd. Ook in Noord Nederland vestigden zich groepen van deze 

vluchtelingen in o.a. Zeeland, Leiden en Amsterdam. In Amsterdam vestigden 

zich o.a. twee broers genaamd De la Fontaine dit Wicart, uit Valanciennes. Van 

deze familie is een familiewapen bekend, dat hierboven staat afgebeeld. Dit 

artikel is voor een belangrijk deel tot stand gekomen aan de hand van 

persoonlijke informatie van Henk Wiekart. De Vordense Wiekarts stammen af 

van Andries Wicar, die in Utrecht woonde en in circa 1663 in Frankrijk geboren 

was. Bij zijn huwelijk in 1688 met Annichje Wouters meldde hij dat hij ‘uut  

Vranckrijck’ kwam; ouders onbekend. Van deze tak stamt ook de bekende t.v-

persoonlijkheid Philip Freriks af, die in 2010  in het TV programma  ‘Verborgen 



Verleden’  over zijn afkomst vertelde. In wezen ging dat programma over zijn 

voorouder Anna Christina Wicart, die het in die tijd niet al te nauw nam met de 

zeden en gewoonten en, ongehuwd, 13 kinderen kreeg. Zij was een dochter van 

de bekende landschapstekenaar en porseleinschilder Nicolaas Wicart. Één van 

die 13 kinderen van Anna Christina was Joan Wicart/Wiekart, geboren in Utrecht 

in 1814. Hij kwam in Zutphen terecht en trouwde daar met Johanna Harmina 

Lugtenbarg. Zij kregen 5 kinderen en hun oudste zoon Jan trouwde in 1867 in 

Zutphen met Stoffelina van den Hoff. Zij kregen 9 kinderen en hun zoon Barend 

trouwde in 1902 met Hendrika Johanna Driesen. Hun zoon Jan Wiekart werd in 

Zutphen geboren op 16-04-1904. Zijn ouders, Barend  en Hendrika, waren 

familie van het Vordense gezin Hietbrink dat een kleermakerij annex kapsalon 

had in een pand aan de Vordense Kerkstraat nr. A3. Toen de beide ouders 

Hietbrink-Driesen vroeg overleden, werden Barend Wiekart en zijn vrouw 

Hendrika Driesen pleegouders over de kinderen Hietbrink. Ze besloten naar 

Vorden te verhuizen om daar hun pleegouderschap voort te zetten. De 

herenkapsalon van Hietbrink werd na diens overlijden voortgezet door een 

bediende. Zoon Jan Wiekart, ondertussen 15 jaar oud, gaf aan wel interesse te 

hebben in het kappersvak en ging als leerling aan de slag in de kapsalon.  Jan 

Wiekart kreeg verkering met Mina Seesink. De zaak liep gesmeerd en er werd 

toen besloten om op een andere locatie een geheel nieuw pand te bouwen. Die 

nieuwbouw vond plaats aan de Dorpsstraat.  Er verscheen een prachtig nieuw 

pand met winkel, kapsalons voor dames en heren en een ruim woonhuis. In 

september 1929 was de nieuwbouw gereed en trouwden Jan en Mina. Het 

kappersechtpaar Wiekart-Seesink kreeg twee zonen, Henk en Jan. Henk werd 

kapper, Jan werd bakker. 

Dit is een verkorte weergave  
van het gelijknamige artikel, 
door Wim Jansen, 
gepubliceerd  in de Vordense 
Kronyck van december 2016  
 

 

Familiefoto Wiekart van ca. 

1928. Zittend: Barend en 

Hendrika Wiekart. Staand 

v.l.n.r.: Mina Wiekart-

Seesing, Jan Wiekart Jr, Jan 

Wiekart Sr, Henk Wiekart.  

 



De aanbouw aan 

het pand aan de 

Kerkstraat (1923).    

 

 

 

 

 

 

 

Het personeelsbestand van 

kapper Wiekart omstreeks 1925: 

v.l.n.r. de heren Ab Masman 

(Ruurlo), Hendrik Nieuwland 

(Brummen) en Jan Wiekart. 

 

  

 

 

Panden aan de Dorpsstraat in 

de jaren 20 van de vorige 

eeuw: links het huis van Van 

der Wal (met werkplaats), 

later Derksen, daarna Wiekart. 

Het pand rechts was van Groot 

Roessink, de aannemer. Later 

werd dat bar/cafétaria De 

Posthoorn (1968, eig. 

Meenink, Winterswijk). Daarna werd het een 

Chinees-Indisch  Restaurant. (foto Henk Pardijs) 



Het nieuwe pand aan de Dorpsstraat, 

gebouwd in 1929. 

 

 

 

De 

banketbakkerszaak 

van Jan Wiekart 

(vernieuwd).  

 

 

 

 

 

 

Jan Wiekart en zijn vrouw Marita 

in hun banketbakkerswinkel (foto 

H. Braakhekke; foto dateert van 

omstreeks 1998). 


